MOEDER

Een heimwee vol verlangen
naar een hand die streelt,
een mond die groet,

in zekerheid gevangen.

Een vreemde die voor je zorgt,

Met je zingt

en je koestert op haar schoot.

Een daardoor nog meer groeiend verlangen.

Een lichaam dat verzwakt.

Een moeder te hebben,

die niet meer als moeder kan zorgen.
Een groeiend afscheid, in pijn geborgen.

Een kind dat speelt en lacht.

Ogenschijnlijk is als ieder ander,

maar diep van binnen een afscheid verwacht.
Een heimwee vol verlangen,

in onzekerheid gevangen.

Moeder is niet meer.

Afscheid wordt realiteit.

Diep onder de dekens gekropen,

weet mijn kinderhart geen raad met dit feit.

Een heimwee vol verlangen.
Onbeantwoorde liefde.

Herinneringen die blijven.

Vol van warmte, nu in zekerheid gevangen.
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